
Weer blij worden 

Ons dagelijks leven speelt zich af tussen vreugde en verdriet met alles daar tussenin. Je kunt heel blij 
zijn of heel verdrietig, of alles gaat gewoon z’n gangetje. Hoogtepunten kunnen in dieptepunten 
veranderen. Over dieptepunten heen kan de glans weer een beetje terugkomen. 
In de bijbel lezen we in deze tijd over de bruiloft te Kana (Joh 2:11). Jezus, zijn leerlingen en zijn 
moeder Maria waren daar uitgenodigd. De wijn begint op te raken. Het mooiste moment in het leven 
van de bruid en de bruidegom dreigt in een desillusie te eindigen. Het leven kan je onverwacht uit 
handen vallen. Maria stoot Jezus aan. ‘Doe iets!’ hoor je haar denken. ‘Mijn ure is nog niet gekomen’, 
zegt Jezus. Er moet heel wat meer gebeuren dan het voorkomen van deze desillusie om de vreugde 
weer terug te geven, zeker als het leven diep gebroken is. Dat is niet iets van even een 
noodverbandje aanleggen. Daarvoor is de gebrokenheid veel dieper dan op dit bruiloftsfeest zichtbaar 
wordt. Dat zien we in de vervolgverhalen over Jezus na dit optreden op dit feest. Toch doet Hij direct 
iets. Ook de dagelijkse gebeurtenissen in ons leven gaan Hem ter harte. Hij vraagt de bedienden zes 
stenen watervaten met water te vullen. Dan staat er iets moois. Ze vullen ze tot aan de rand. Je kunt 
om de zaak te redden precies doen wat van je gevraagd wordt, maar je kunt ook alles uit de kast 
halen. Je kunt voor iemand kijken of je nog iets kunt doen, of je kunt er helemaal voor gaan. Je hele 
persoon erin werpen. Zo’n houding hebben de bedienden. En zo werken God en mensen samen om 
het feest van het leven nieuw leven in te blazen. De bedienden moeten scheppen en het water dat 
wijn geworden is brengen aan de ceremoniemeester. In dat wijn geworden water zien we de missie 
van Jezus om aan het leven de vreugde terug te geven. Hij is gekomen om ons het goede leven terug 
te geven. 

Zijn er dingen in ons bestaan waar water in wijn kan veranderen in de ontmoeting met Jezus? Welke 
vaten kunnen wij tot aan de rand vullen om weer een beetje glans aan het bestaan te geven? Kunnen 
wij in de coronatijd die als een sombere deken over ons heen hangt, ergens uit putten om vandaag en 
morgen weer iets moois te beleven? 

Als je daar behoefte aan hebt, kun je daar ook met mij over spreken. 
 


